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Hou vol 
Gert-Jan & Hanneke Scherff 
  

1. 

Als het water bijna aan je lippen staat 

hou dan vol, hou dan vol. 

Als je door de stormen van je leven gaat 

geef niet op en hou dan vol. 

 

Want de God die ook bij Daniël was,  

en hem redde uit gevaren,  

houdt je als een vader stevig vast,   

zal je helpen en bewaren.   

 

2. 

Als je door een diep en donker dal moet gaan,  

hou dan vol, hou dan vol. 

Als je soms voor hete vuren komt te staan,  

geef niet op en hou dan vol. 

 

Want de God die ook bij Daniël was,  

en hem redde uit gevaren,  

houdt je als een vader stevig vast,  

zal je helpen en bewaren 

 

Laat de moed niet zakken,  

maar vertrouw de Heer. 

Hou het hoofd omhoog. 

God houdt je in het oog. 

Zit niet bij de pakken neer. 

 

3. 

God is steeds dichtbij en laat je nooit alleen. 

Hou dus vol, hou dus vol. 

Geen probleem te groot, 

Hij helpt je er doorheen. 

Geef niet op en hou dus vol. 

Geef niet op en hou dus vol. 

Geef niet op en hou dus vol. 

Hou vol! 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 
 

© Matthijs Vlaardingerbroek – www. dehenkieshow.nl 

Dag 1 - 1: Knutsel - Daniel en zijn vrienden eten alleen groente 

 
Daniel en zijn vrienden kiezen ervoor om alleen groente te eten en water te drinken. Hiermee maken 

ze de beste keuze! 

 
 

Wat heb je nodig? 

- A4 werkbladen op stevig papier 

- twee papier borden 

- schaar 

- viltstiften of kleurpotloden 

- lijm 
 
 
 

Wat gaan we doen? 

Print de twee werkbladen van de groente en de kan uit. 

Knip een papieren bord doormidden. 

Knip de binnenkant het tweede papieren bord eruit en laat alleen de rand over. 

Lijm de afgeknipte helft van het bord aan de onderkant van de rand van het andere bord vast. Zo 

krijg je een mandje. 

Verf of kleur het mandje. 

Kleur alle groente en de kruik mooi in. 

Knip ze uit en lijm ze in het mandje aan elkaar vast, maar laat ze wel een beetje uitsteken. 
 

 
Met toestemming overgenomen van www.craftingthewordofgod.com 
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Dag 1 - 2: Kleurplaat - Daniel en zijn vrienden eten alleen groente 

 
Daniel en zijn vrienden kiezen ervoor om alleen groente te eten en water te drinken. Hiermee maken 

ze de beste keuze! 

 
 

Wat heb je nodig? 

- kleurplaat 

- viltstiften of kleurpotloden 
 

 
Met toestemming overgenomen  
van www.craftingthewordofgod.com 
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Dag 1 - 3: Rebus - Kan jij dit raadsel oplossen? 
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Dag 2 - 1: Knutsel - Maak een knikkerbaan 

 
In zijn droom zag koning Nebukadnezar een steen rollen die het beeld omver deed vallen. 
Kan jij de knikkers laten vallen?  

 

 
Wat heb je nodig? 

- houten plaat 

- spijkers 

- hamer 

- knikkers 

- potloden 
 

 
Wat gaan we doen? 

Elk kind krijgt een stuk hout, spijkers en een hamer. 

Op het hout is door een volwassen al een patroon getekend – zie voorbeeld op volgende bladzijde. 

Met de hamer slaan ze de spijkers in het hout. Als je de spijkers dicht genoeg bij elkaar er in timmert, 
dan kan je een grote knikker naar beneden laten gaan. 

 

Als je deze spullen thuis niet hebt, kun je proberen om op een andere manier een knikkerbaan te 
maken.  
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Creatief gebedsidee – Bouw een troon 
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Dag 2 - 2: Knutsel - Maak het beeld 

 
Knip de vijf stukken van het beeld uit de droom van koning Nebukadnezar uit en plak ze 

achter de juiste woorden. 
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Het gouden hoofd 

van het beeld staat 

voor Babylonië. 

 

 
Het koninkrijk wat 

na Babylonië komt, 

wordt uitgebeeld 

door de zilveren 

armen en borst. 

 

Het koninkrijk dat 

hierna komt, is als 

de heupen van brons. 
 
 

Het volgende koninkrijk 

lijkt een beetje op twee 

benen van ijzer. 

 

Het laatste koninkrijk is 

een mengsel van ijzer en 

klei. Niet heel stevig! 
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Dag 2 - 3: Opdracht - Los de woordenzoeker op 
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Dag 3 - 1: Knutsel - Maak een spinner 

 
Dit is een hele leuke knutselactiviteit, waarbij je de spinner snel laat ronddraaien en het net lijkt of de 

drie vrienden met de engel in het vuur staan. 

 
 

Wat heb je nodig? 

- A4 werkblad op stevig papier 

- potlood of een stokje 

- schaar 

- viltstiften of kleurpotloden 

- lijm 
 
 
 

Wat gaan we doen? 

Print het werkblad uit. 

Kleur de beide cirkels in. 

Knip de beide cirkels uit. 

Lijm een potlood of een stokje op de achterkant in het midden van de cirkel vast. 

Lijm het andere rondje ook vast. Als je het rondje nu snel laat ronddraaien, lijkt het net of de 

vrienden met de engel in het vuur staan. 

 

 
Met toestemming overgenomen van www.craftingthewordofgod.com 
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Dag 3 - 2: Kleurplaat - Daniels vrienden buigen niet voor het beeld 

 
Daniels vrienden buigen niet voor het gouden beeld van koning Nebukadnezar. Zij blijven als enige 

rechtop staan. 

 
 

Wat heb je nodig? 

- kleurplaat 

- viltstiften of kleurpotloden 
 

 
Met toestemming overgenomen  
van www.craftingthewordofgod.com 
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Dag 3 - 3: Opdracht - Los de rebus op. 
 
 
 

http://www.dehenkieshow.nl/


 
 

39 
 
 

 

© Matthijs Vlaardingerbroek 2020 – www.dehenkieshow.nl  

Dag 3 - 4: Opdracht - Zie jij de vijf verschillen? 

 

Kan jij de vijf verschillende tussen de twee plaatjes ontdekken?        Met dank aan www.truewaykids.com 
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Dag 4 - 1: Opdracht - Geheime woorden met kaarsvet 

 
Heb jij weleens geprobeerd om geheime letters te maken? Een van de manieren om dit te doen, is 

met kaarsvet. Je neemt een kaars en schrijft met deze kaars op een vel papier. De letters die je hebt 

geschreven, kan je nu heel moeilijk zien. Maar als je er met een kwast met waterverf overheen gaat, 

zie je ze ineens heel duidelijk. 

Hoe kan dat? Waterverf blijft niet plakken op kaarsvet en daardoor krijg je witte letters in jouw 

schilderij. 

Kleur de kleurplaat in en schrijf met kaarsvet een aantal woorden op de muur. Ga met waterverf 

erover heen en laat de koning jouw woorden ontdekken. 

 
 

Wat heb je nodig? 

- A4 werkblad op stevig papier 

- witte kaars / waxinelichtje 

- waterverf en kwast 

- viltstiften of kleurpotloden 
 
 
 
 

Wat gaan we doen? 

Print het werkblad uit. 

Kleur de kleurplaat in. 

Schrijf met een witte kaars of waxinelichtje woorden op jouw tekening. 

Ga met een kwast met waterverf over de woorden die je hebt geschreven. Komen ze ineens op de 

muur tevoorschijn? 

 

 
Met toestemming overgenomen van www.craftingthewordofgod.com 
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Dag 4 - 2: Kleurplaat - Daniel en de letters op de muur 

 
De koning begrijpt niks van de woorden op de muur. 

Gelukkig kan Daniel deze woorden uitleggen. Kan jij 

de tekening mooi inkleuren? 

 
 

Wat heb je nodig? 

- kleurplaat 

- viltstiften of kleurpotloden 
 

 
Met toestemming overgenomen  
van 
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Dag 4 - 3: Vind jij de weg door het doolhof? 

 
Er is een zin in het doolhof. Deze zin begint bij het pijltje met de letter ‘V’ en eindigt bij het andere 

pijltje met de letter ‘d’. 

Weet jij wat deze zin is? Schrijf het hieronder op: 
 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Dag 5 - 1: Knutsel - Maak een leeuwenmasker 

 
Daniel wordt in de leeuwenkuil gegooid, maar de leeuwen zijn heel vriendelijk voor hem. Vandaar 

ook deze vriendelijke leeuwenmasker. Kan jij een masker voor jezelf maken? 

 
 

Wat heb je nodig? 

- A4 werkbladen op stevig papier 

- een papier bord 

- schaar 

- viltstiften of kleurpotloden 

- lijm 

- verf en kwasten 

- ijslollystokje 
 
 
 

Wat gaan we doen? 

Print het werkblad van het leeuwenmasker uit. 

Print het werkblad met de strookjes twee keer uit. 

Verf een papier bord geel of oranje en laat dit even drogen. 

Kleur of verf het hoofd van de leeuw in dezelfde kleur als het geverfde bord. 

Kleur de helft van alle strookjes oranje en de andere helft geel. 

Knip de strookjes uit en plak ze als manen aan de buitenkant van het bord. 

Knip het masker van de leeuw uit en plak dit in het midden van het bord. 

Knip de ogen van de leeuw uit. 

Plak een ijslollystokje onderaan op de achterkant van het masker. 
 

 
Met toestemming overgenomen van www.craftingthewordofgod.com 
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Dag 5 - 2: Kleurplaat / Puzzel - Daniel in de leeuwenkuil 

 
Maak je eigen puzzel. Kleur eerst de kleurplaat in en knip daarna alle puzzelstukjes uit. Nu heb jij je 

eigen ‘Daniel in de leeuwenkuil’ puzzel. 

 
 

Wat heb je nodig? 

- kleurplaat op stevig papier 

- viltstiften of kleurpotloden 

- schaar 
 

 
Met toestemming overgenomen  
van www.craftingthewordofgod.com 
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Dag 5 - 3: Opdracht - Schrijf met stoepkrijt de Bijbeltekst van deze 

week ergens op een stoep 

 
Deze week hebben wij met elkaar de volgende Bijbeltekst geleerd: 

“Vertrouw op de Heer met heel je hart. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan zal hij je helpen.” 

Kan jij een stoeptekening bij deze Bijbeltekst maken of misschien wel deze Bijbeltekst met stoepkrijt 

ergens op een stoep schrijven? 
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